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Dictee - Feest

Zinnendictee

1. Voor de gelegenheid geeft hij zijn bezoek een traktatie.

2. In de avond van de feestdag eet de gekkerd een portie kebab.

3. Ik slaap en droom over een enorm zoete taart met duizend ballonnen.

4. Ik schrob de vlek van het tafellaken, nu is hij onzichtbaar.

5. Gisteren kwam een prinses langs als verrassinkje voor haar verjaardag.


